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In deze nieuwsbrief vindt u het programma van de
Vacare/WCCM-dag. Ook kunt u zich hier alvast voor
inschrijven. We denken dat we weer een inspirerend
programma voor deze dag gemaakt hebben. Daarnaast
vindt u ook beschrijvingen van andere activiteiten op het
gebied van christelijke meditatie en een bespreking van
het nieuwste boek van Kick Bras, Christelijke meditatie.

Ik wens u veel leesplezier en ook een hele goede zomer toe!
Freerk Hovinga

Landelijke Vacare/WCCM-dag zaterdag 28 September
in de Bergkerk in Amersfoort

Christelijke meditatie de eeuwen door

De belangstelling voor allerlei vormen van meditatie is de

,._.-'?f.-f ~L  laatste jaren flink toegenomen, maar minder bekend is dat
...S:__.-;..C ", christelijke meditatie al eeuwen wordt beoefend. In twee
\ "::,) hoofdlezingen wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de
christelijke meditatie, vanaf haar vroegste wortels tot aan onze
tijd toe. In de ene lezing wordt meer de ontwikkeling van de
christelijke meditatie binnen de Rooms-Katholieke traditie
besproken, in de andere meer die vanuit een protestantse
invalshoek.

Een lezing zal worden verzorgd door Kick Bras, die al jarenlang betrokken is bij de christelijke
meditatie vooral binnen de protestantse traditie en daar veel over heeft gepubliceerd. Wie de
tweede lezing zal geven, is nog niet helemaal bekend, maar we hebben een spreker op het oog.

's Middags worden er verschillende workshops verzorgd, waarvan u de beschrijvingen hieronder
vindt. U kunt uw voorkeur aangeven op de dag zelf bij de inschrijftafel.

Aanmelden:

U kunt zich voor 15 augustus aanmelden door het overmaken van €30,00 op rekeningnummer
NL12 INGB 0009 4721 45 t.n.v. Stichting WCCM Christelijke Meditatie onder vermelding van
Vacaredag 2024 én onder vermelding van uw naam.

Bij aanmelding van minimaal 65 personen kan de dag doorgaan. Halen wij dat aantal niet dan
moeten wij de dag helaas annuleren en krijgt u voor 10 september uw geld teruggestort.

10.00 uur Inloop en inschrijving workshops, koffie en thee
10.30 uur Welkom en openingsviering

10.45 uur Eerste lezing (na een korte pauze volgt om:)
11.45 uur Tweede lezing

12.30-13.30 uur Lunch (zelf meenemen. Voor melk, thee en koffie wordt

gezorgd

13.30-14.30 uur Eerste ronde workshops

14.45-15.45 uur Tweede ronde workshops

15.45-16.00 uur Slotviering

Er zal (naar alle waarschijnlijkheid) een boekentafel van de WCCM, Docete en
Narratio aanwezig zijn

Workshop 1: Mystiek voor het dagelijks bestaan

Evelyn Underhill Het
spirituele

In deze workshop gaan we verstillen bij woorden van Evelyn
Underhill. In haar tijd (1875-1941) één van de meest gelezen
auteurs over spiritualiteit, maar ook voor onze tijd is zij zeer
relevant.

Voor Underhill is het spirituele leven niet iets buitenissigs en
bovennatuurlijk. Het is juist dichtbij en goed verenigbaar met
ons dagelijks leven. Underhill verwijst in die zin ook naar een
voorbeeldfiguur voor haar, Teresa van Avila. Deze
middeleeuwse mystica vond God tussen de potten en de
pannen. Underhill maakte dat concreet met een serie
radiotoespraken over het spirituele leven, die zo rechtstreeks
de kamer en de keuken inkwamen. In de workshop horen we
iets over haar veelbewogen leven en gaan we stil worden bij
een tekst uit €één van haar radiotoespraken.

De workshop wordt gegeven door Alberte van Ess.
Zij is de voorzitter van Vacare en predikant

; .’ “_* ‘ ' Workshop 2: Christelijke meditatie in beweging(svormen)

Elke meditatief uitgevoerde lichaamsbeweging of dans brengt
A 5 § ¢, ons meer in contact met ons lichaam in het hier en nu. ledere
! ﬁ : 3 * woordeloze uitdrukking van ons zelf in lichaamsgebaren kan ons
\ = 7 .| innerlijk openen en ruimte scheppen voor nieuwe indrukken in

Ki B - ‘ ‘X de ziel. Als die indrukken eenmaal waargenomen zijn, kunnen

P = ze weer tot uitdrukking worden gebracht. Dans en meditatief

- bewegen zijn als woordeloze gebeden in de taal van het

lichaam! De afgelopen decennia zijn steeds meer nieuwe
meditatieve bewegingsvormen geintegreerd binnen de christelijke meditatie, zoals sacrale
dans, bibliodans, bewegen in woord en gebaar, meditatief wandelen en meer recent tai chi en
yoga. In deze (buiten)workshop kun je kennismaken met vier van deze verschillende
werkvormen rondom een bijbels thema. In het nagesprek is er ruimte om vragen te stellen en
ervaringen te delen.

Rob Boersma is gepensioneerd psychosomatisch fysiotherapeut/haptonoom en docent.
Hij leidt nu vier vacaremeditatiegroepen en geeft cursus in christelijke meditatie.

Workshop 3: Jongerenmeditatie

Een werkgroep van Vacare heeft samen met het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap een cursus meditatie voor jongeren
van 15-25 jaar gemaakt. Deze cursus wordt ter gelegenheid
van het verschijnen van de nieuwe Jongerenbijbel vanaf de
zomer aangeboden op een app. Als jongeren de app openen
kunnen ze allerlei gesproken teksten horen die hen
begeleiden in meditatie. De rode draad erin is: rust vinden bij
Jezus. Op de Vacaredag zullen leden van deze werkgroep
o.l.v. Kick Bras een workshop met oefeningen uit deze app
aanbieden. De workshop is heel geschikt voor jongeren. Dus
nodig jongeren (uw kinderen?) uit voor onze Vacaredag. Maar
- ook ouders en ouderen zullen er hun

voordeel mee kunnen doen.

Kick Bras is actief betrokken bij Vacare en is als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma
Instituut te Nijmegen.

Workshop 4: Meditatie: radicale eenvoud

John Main heeft ons geleerd dat meditatie voor iedereen bereikbaar is. Je hebt er geen speciale
kennis voor nodig. Mediteren is heel eenvoudig. Dat betekent niet dat mediteren gemakkelijk is.
In deze workshop neemt Victor Scheijde je mee op de weg van de meditatie. Hij gaat in op de
radicale eenvoud van de methode en bespreekt de knelpunten die het ook moeilijk kunnen
maken. Samen mediteren we dan volgens de mantra methode van de WCCM.

Victor Scheijde is nationaal coérdinator van de WCCM in Nederland

Workshop 5: Klooster in de Cloud

Het Klooster in de Cloud (www.kloosterindecloud.nl) is er voor
mensen die iets met de monastieke waarden hebben. "Bid en
Bemin" is onze regel. Tijdens de workshop maak je nader
kennis met de visie achter het Klooster in de Cloud, de
ontwikkeling die we hebben doorgemaakt en wat wij
betekenen voor participanten. Daarnaast ervaar je één van
onze activiteiten: via zoom deelnemen aan “Stilte in
verbondenheid”.

Reintje Stomphorst is klooster pastor en als adviseur betrokken bij het bestuur van Klooster in
de Cloud.

Workshop 6: Contemplatief gebed

Veel mensen verlangen in het diepste van zichzelf naar verbondenheid met God, om van
daaruit te leven. Velen hebben met vrucht gebeden met woorden, gedachten, voorstellingen,
teksten, maar zoeken nu naar meer stilte, eenvoud en innerlijkheid.

In deze workshop maken we kennis met de weg die Jezuiet Franz Jalics SJ (1927-2021) wijst
naar het stille, contemplatieve gebed. Deze weg voert ons stapsgewijs via de waarneming van
onze adem en van ons lichaam naar de eenvoud van het Jezusgebed.

Begeleiding: Kitty Bouwman, geestelijk begeleider van de contemplatieve oefeningen in de
Oude Abdij in Drongen

Jubileumuitgave: christelijke meditatie door Kick Bras

Vervolgens komen de protestantse en

rooms-katholieke meditatie in de 17€
eeuw aan bod.
Maar ook de hedendaagse geschiedenis

en ontwikkelingen in de 20® eeuw
worden beschreven, zoals de verhouding
tussen oosterse en christelijke vormen
van meditatie. En als laatste komt ook de
meer recente geschiedenis vanaf 1970
tot nu aan bod. Genoemd wordt het
ontstaan vanuit de katholieke kant van de
WCCM, The World Community for
C R Christian Meditation, met John Main als
de geestelijk vader. Hij verbond het
CAAT 1T mantragebed met de christelijke
2 contemplatieve traditie.
Als laatste besteedt Kick Bras aandacht
aan Vacare, waar hijzelf de geestelijk
vader van was. Onder de naam Vacare
werd in 2007 het platform voor meditatief
leven opgericht, binnen de Protestantse
Kerk Nederland. De naam Vacare wat
betekent ‘vrij zijn’, is ontleend aan de
monastieke term: Vacare Deo, vrij zijn
voor God. Er worden vanuit het platform

ADVENIAT

“Nog niet zolang geleden hoefde je met
het begrip ‘mediteren’ in protestantse
kring niet aan te komen. Dan werd je
ervan verdacht dat je boeddhistische
praktijken wilde vermengen met het
christelijk geloof.“ Zo begint het
voorwoord. Maar de tijden zijn veranderd.
Toch is er nog veel onbekendheid met de
geschiedenis en de vele vormen van
christelijke meditatie in de huidige tijd. In
die leemte wil de auteur met dit boek
voorzien en dat is ook wat het boek biedt.
Het is geen praktische gids voor
meditatie, maar een toegankelijke
inleiding met een overzicht van vormen
van christelijke meditatie door de eeuwen
heen.

Het begint bij de joodse wortels met het
in die traditie gebruik van het reciteren
van heilige teksten. Daarop
voortbouwend komen gebed en meditatie
in de vroege kerk aan de orde.
Vervolgens wordt er een rondgang
gemaakt door de geschiedenis, waaruit
de grootste parels en diepe inzichten
worden beschreven, zoals de
woestijnkluizenaars die hun inzichten
overdroegen op de kloosters. Grote
namen komen voorbij als Origenes,
Cassianus, Augustinus en natuurlijk
Guigo Il de Kartuizer, de ‘grondlegger’
van de lectio divina en Ignatius van
Loyola met de door hem ontstane
Ignatiaanse meditatie met aandacht voor
het beeld in de meditatie. En ook mystici
als Theresa van Avila en Johannes van
het Kruis worden kort besproken in het
kader van hun visie op meditatie en

christelijke meditatiecursussen
aangeboden om predikanten en kerkelijk
werkers toe te rusten om zelf
meditatiegroepen te begeleiden. Er wordt
niet gekozen voor een bepaalde vorm
van christelijke meditatie, want men wil
juist vanuit het platform

verschillende vormen uitdragen. Vacare,
als platform voor meditatief leven is nu
zelfstandig. En Kick heeft zijn boek
daaraan opgedragen.

Als huidige voorzitter van Vacare viel mij
de eer te beurt het eerste exemplaar uit
de hand van Kick te ontvangen en hem
toe te spreken. En ook nog eens op een
heel bijzonder moment. Want de
boekpresentatie en de overhandiging van
het eerste exemplaar van dit boek
vonden plaats op de dag dat Kick 75 jaar
werd. De feestelijke gebeurtenis werd
gehouden in het Verhalenhuis, in
Haarlem. Vrienden, familie en bekenden
waren hiernaartoe gekomen om op deze
speciale dag dit samen met hem te
vieren.

Het geheel werd opgeluisterd door
meditatieve harpmuziek van Annelie
Koole. De uitgever kwam aan het woord
en natuurlijk Kick zelf. Hij vertelde iets
over zijn boek aan de hand van de foto’s
die het boek rijk is.

Kick Bras heeft meer dan 30 boeken
geschreven op het gebied van
spiritualiteit, mystiek en meditatie. Je
kunt je dus afvragen of deze
jubileumuitgave echt zijn laatste boek is.

Alberte van Ess

contemplatie.

De Reformatie betekende aan de ene
kant een breuk met het verleden, maar
aan de andere kant vond een doorleefde
spiritualiteit nu zijn weg naar vele
gewone gelovigen, betoogt de schrijver.
Ook Luther ‘deed’ aan gebed en
meditatie.

Vacare verdiepingsdag Noord : de weg van de stilte

Op donderdag 18 april kwamen we met 32 personen samen in
de Doopsgezinde kerk, hartje Leeuwarden. Rond 10 uur
genoten velen al van de koffie/thee en het weerzien van
bekenden of nieuwe ontmoetingen.
Om half 11 heette ik, als Doopsgezind predikante van
Leeuwarden, ieder welkom en begon de dag met een korte
kennismaking: “Wanneer had jij afgelopen week een
stiitemoment?” Na het zingen van het lied “Neem mij aan
-‘ zoals ik ben” in het Engels, Nederlands en Frysk begon
Saskia Leene (Kleasterpastor bij Nijkleaster en geestelijk begeleider) met haar Inleiding
Centrerend Gebed en gingen we samen mediteren.
“Stilte brengt je in het hart van de christelijke traditie” zei Saskia onder meer en ze gaf ons
teksten van “De wolk van niet weten” en vertelde over Thomas Keating.
Na de lunch met heerlijke soep konden we drie kwartier lang meditatief bewegen (sacraal
dansen) o.l.v. Henneke Nauta (Dlnspleats De Wite Flgel). Daarna maakte Saskia ons bekend
met de Welkomstoefening en deelde haar eigen ervaring daarmee.
Al heel snel kwam de dag tot een einde en schreef ieder op wat de dag hem/haar had gebracht.
Wat een positieve reacties kwamen er! We eindigden met een zegenlied en zegenden elkaar
met onze handen en stem. Volgend jaar hopen we een nieuwe verdiepingsdag in het Noorden
aan te bieden met verrassend veel mensen uit het hele land.
Tjitske Hiemstra

Wat heeft mij geraakt en wat heeft het mij gebracht? (ervaringsverhaal Anna Stienstra)

Prachtig om met zoveel verschillende mensen, uit verschillende hoeken van het land bij elkaar
te zijn voor stilte. De stilte van de ochtend van een kwartier was helend, stil en voelde zuiver. De
uitleg van Saskia over centrerend gebed was helder en eenvoudig. Het was prachtig dat een
woord inderdaad als je er op vertrouwt, zomaar naar boven komt. Bij mij was dat “wdnder
heimnis (wonder, geheim)”. De stilte daarna was, wat ik zei, zuiver en uitzuiverend stil. Sacrale
dans was prachtig, uit je hoofd in je hart en in je buik! En in je lijf. Daarna volgde de uitleg over
de welkomstoefening: Wat mij raakte is dat Saskia het doorleefd had wat ze zei over deze
oefening en dat komt binnen! Ze is ergens door heen gegaan.

Het zegenlied, “Jij bent gezegend”, wat we elkaar toezongen; was geweldig! In mijn ziel geraak!
Het zong dagen na... Om naar hartenlust stil te zijn, dat was wat ik meenam en neem!

Wat is er te doen

Schrijfretraite ‘Licht op je ziel' Een zomer lang bezinnen op je geestelijke

weg in je leven tot nu toe

“Als je op je 50e nog net zo gelooft als op je 15e, is er iets verkeerd gegaan”, hoorde ik mezelf ooit zeggen. Het
was destijds maar een losse flodder, maar ik moest eraan denken toen ik het boek God 9.0 las. Ik vind het een
modieuze en wat misleidende titel, niet God is degene die 9.0 wordt maar de gelovige. De schrijvers
presenteren echter een verhelderend model van hoe geloof zich ontwikkelt in het leven van mensen, ongeacht
welke religie ze aanhangen. Het boek nodigt uit om terug te kijken op je geestelijke weg.

Deze zomer nodigen we jou uit om met andere deelnemers gezamenlijk terug te kijken op je geestelijke weg tot
nu toe. Om de week komen we bij elkaar via zoom, de andere week krijg je een podcast met een verdiepend
thema. Tussendoor inspirerende teksten of opdrachten via de chatbox in het Klooster in de Cloud.

We nodigen je van harte uit om deze zomer mee te doen met de schrijfretraite die begeleid wordt door
deskundige pastores. Je een zomer lang bezinnen op je geestelijke weg in je leven tot nu toe is een kwetsbaar,
maar heel waardevol proces. Mooi om samen op te trekken deze maanden, doe je mee?

De schrijfretraite start op 18 juni.

Reintje Stomphorst Getijdengemeenschap De Binnenkamer / Klooster in de Cloud Voor meer informatie: via de
website www.kloosterindecloud.nl

Inspiratiedag Vacare Regio-Oost op 29 juni

Zaterdag 29 juni a.s. is de volgende Inspiratiedag, die wordt georganiseerd door Vacare
Reqgio-Oost in het prachtig in de natuur gelegen Slangenburgse Kerkje in Doetinchem.

Vanaf februari 2019 komen wij als Vacare Regio-Oost 2 keer per jaar bij elkaar voor een
inspirerende dag die door onszelf wordt verzorgd. Als voortrekkers van meditatiegroepen
willen wij elkaar ontmoeten en blijven inspireren, waardoor je weer met nieuwe inzichten naar
huis gaat.

Deze dag staat open voor iedereen die meditatie, in de brede zin van het woord, in een groep
begeleidt of dat heeft gedaan en gevoed wil worden door collega’s. De dag op een spiritueel
plekje in de Achterhoek ziet er als volgt uit:

¢ Binnenlopen vanaf 10.00 uur om kennis te maken
en voor koffie of thee

Welkom en lichtritueel

Meditatie

Praathoek; voor vragen of een actueel onderwerp
Lunch, met meegebrachte boterhammen,

voor soep en thee wordt gezorgd

‘Dona nobis pacem!’

Meditatieve zang- en dansdag voor vrouwen die van
vrouwen houden

Wanneer: zaterdag 29 juni 2024, 10.30 — 16.00 uur

Waar: Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht (10 min.
lopen van UCS)

Wat met wie: zangworkshop Dona nobis pacem o.l.v. Anne-Marie ter Beke.
Sacred dance workshop Vrede in taal zonder woorden o.l.v.Inge Ballast
Inleiding en meditatieve afsluitding door Conny van Lier

Lunch: boterham zelf meenemen; soep, koffie, thee staan klaar

Bijdrage: € 20,- / € 25,- p.p. cash naar draagkracht

Opgave voor 22 juni bij connyvanlier@planet.nl, met naam en telefoonnummer

Contemplatieve retraite — 9 t/m 18 augustus 2024

- In het diepste van onszelf op zoek naar verbinding met God

- In de voetsporen van Jezuiet Franz Jalics

- Stapsgewijs, via de waarneming van de natuur, van onze
adem en van ons lichaam naar de eenvoud van het
Jezusgebed

Voor meer informatie: www.oudeabdij.be/contemplatieve-retraite

Vooraankondiging jaarlijkse adventsretraite van de WCCM

Van 13 — 15 december houdt de WCCM haar jaarlijkse advent retraite.

Dit jaar zullen we te gast zijn bij de gemeenschap van Chemin Neuf in de St. Paulusabdij in
Oosterhout.

Het programma zullen we binnenkort bekend maken.We verwachten dat de kosten ongeveer
€ 175,- pp zijn. Meer informatie is te vinden op www.wccm.nl

Colofon

Kerngroep:

Alberte van Ess, Annelies Haijtink, Erlinde van Straten, Freerk
Hovinga en Tjitske Hiemstra

Kopij voor de Nieuwsbrief en contact: vacaremeditatie@gmail.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september.
Kopij inleveren voor 15 augustus 2024

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.* Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. « U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. * Voor een goede
ontvangst voegt u f.hovinga@xs4all.nl toe aan uw adresboek.

@ Laposta
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