
Lijst	‘Meditatiegroepen’	wordt	geactualiseerd
Na	de	herstart	van	Vacare	in	november	2021	en	door	de
coronapandemie	hebben	er	veranderingen	plaatsgevonden	in
de	meditatiegroepen:	er	zijn	groepen	gestopt	en	er	zijn
bijgekomen.	De	begeleiding	van	de	groepen	is	soms
overgedragen	aan	andere	begeleiders	en	daarmee	zijn	de
contactgegevens	ook	veranderd.	Een	aantal	begeleiders
hebben	een	nieuwe	groep	aangemeld,	of	hebben
contactgegevens	doorgegeven.	Een	enkeling	is	gestopt	met
de	meditatiegroep.	Mijn	indruk	is	dat	de	geactualiseerde	lijst
nog	steeds	niet	up	to	date	is.	

Mijn	vraag	is	of	u	de	lijst	‘meditatiegroepen,’	die	op	de	website	staat,	wilt	checken	of
a.	de	meditatiegroep	nog	bestaat;
b.	de	meditatiegroep	nog	niet	vermeld	staat;
c.	de	contactgegevens	nog	kloppen.
Zo	niet,	dan	is	het	verzoek	aan	de	begeleider	van	de	groep	of	de	veranderingen	of	een	nieuwe
meditatiegroep	doorgegeven	kunnen	worden	naar	vacaremeditatie@gmail.com
Rob	Boersma

Pelgrimage		into	God.	A	Study	of	John	Main’s	Meditation-Oriented
Spirituality,	 door	 Sicco	 Claus	 (Berlin	 2022)	 te	 verkrijgen	 via
www.lit-verlag.de

Vorig	 jaar	 1	 november	 is	 Jacobus	 Sikke	 Claus	 met	 veel	 lof	 aan	 de
Radboud	 Universiteit	 te	 Nijmegen	 gepromoveerd	 op	 een	 proefschrift
over	 de	 Britse	 	 benedictijnse	 monnik	 John	 Main	 (1926-1982),	 onder
meer	de	stichter	van	de	World	Community	 for	Christian	Meditation.	Hij
heeft	 als	 eerste	 zijn	meditatie-georiënteerde	 spiritualiteit	 in	 de	breedte
en	 diepte	 op	 wetenschappelijke	 wijze	 onderzocht.	 	 In	 dit	 artikel	 wil	 ik
graag	 het	 grote	 belang	 van	 deze	 zorgvuldige,	 evenwichtige	 en
diepgravende	studie	benadrukken.		Uiteraard	moet	ik	veel	onbesproken

laten	 vanuit	 dit	 grondige	 boek	 van	 maar	 liefst	 556	 pagina’s	 en	 3297	 noten	 en	 een	 bij	 een
proefschrift	 horende	 verantwoording	 over	 methodologie.	 Ook	 wil	 ik	 geen	 wetenschappelijke
kritische	 beschouwing	 proberen	 te	 geven,	 maar	 vooral	 erop	 wijzen	 dat	 we	 met	 deze	 studie
zowel	 heel	 veel	 leren	 over	 John	 Main	 én	 over	 christelijke	 spiritualiteit	 en	 meditatie	 in	 het
algemeen	 en	 specifiek	 ook	 voor	 onze	 tijd.	Het	 brengt	 de	 grote	 betekenis	 van	Mains	 visie	 op
christelijke	 meditatie	 onder	 de	 aandacht	 en	 neemt	 je	 mee	 in	 een	 boeiende	 reis	 door	 de
geschiedenis	van	grote	spirituele	leiders	en	mystici.	Eigenlijk	verbaast	het	me	dat	er	niet	eerder
een	dergelijke	omvattende	studie	over	Joh	Main	is	verschenen.	Hij	verdient	absoluut	een	plaats
te	midden	van	de	grote	 theologen	en	geestelijke	 leiders	van	onze	 tijd,	zoals	vooral	met	name
Thomas	Merton	die	erkenning	krijgt.

Persoonlijk	doorleefde	spiritualiteit	als	‘mainstream’	christelijke	traditie
Als	 ik	 zijn	 betekenis	 in	 het	 kort	 zou	moeten	 schetsen,	 is	 dat	 hij	 consequent	 theologie	 bedrijft
vanuit	een	persoonlijk	doorleefde	spiritualiteit	en	een	eenvoudige	weg	wijst	voor	niet-monniken
en	-monialen	om	een	spiritueel	leven	te	leiden.	Dat	lijkt	mij	voor	de	toekomst	van	kerk	en	geloof
in	onze	wereld	van	levensbelang.	Zoals	Karl	Rahner	al	zei:	‘De	kerk	van	de	toekomst	is	mystiek
of	niet’.

Sicco	Claus	plaatst	de	spiritualiteit	van	John	Main	enerzijds	in	het	licht	van	de	geschiedenis	van
de	christelijke	 theologie	en	spiritualiteit,	anderzijds	van	de	huidige	spirituele	conditie	zoals	die
geanalyseerd	is	door	Charles	Taylor.	Dat	laatste	deel	van	zijn	onderzoek	werpt	veel	licht	op	de
huidige	 spirituele	 crisis	 van	 het	 Westen.	 Hij	 biedt	 niet	 alleen	 een	 reconstructie	 van	 zijn
spiritualiteit,	 maar	 onderzoekt	 ook	 hoe	 dit	 kan	 bijdragen	 aan	 een	 dieper	 inzicht	 in	 christelijk
spiritueel	leven	in	onze	tijd.		Hij	laat	aan	de	hand	van	veel	citaten	van	John	Mains	geschriften	en
toespraken	 duidelijk	 zien	 dat	 deze	 niet	 alleen	 wilde	 aansluiten	 bij	 de	 hoofdstroom	 van	 de
christelijke	theologie,	maar	dat	in	feite	ook	deed.	Voor	mij	was	het	verrassend	hoe	overtuigend
Sicco	aantoont	dat	John	Main	met	zijn	omvattende	spirituele	benadering	geen	nieuwlichter	was
of	 een	 weliswaar	 boeiend	 maar	 verder	 uitzonderlijke	 zijstroom	 van	 de	 christelijke	 traditie
vertegenwoordigde,	 maar	 zich	 voluit	 mét	 zijn	 contemplatieve	 theologie	 in	 de	 hoofdstroom
daarvan	bevindt:	vanuit	de	twee	theologische	kernen	van	het	Nieuwe	Testament,	Johannes	en
Paulus	 via	 de	 apostolische	 vaders,	 kerkvaders,	 woestijnvaders	 en-moeders,	 oecumenische
concilies,	 Augustinus	 –	 om	 maar	 enkele	 te	 noemen-	 beweegt	 hij	 zich	 tot	 in	 de	 moderne
theologie.

Open	naar	niet-christelijke	tradities	zonder	identiteitsverlies
Zeker	voor	iemand	als	John	Main	die	open	stond	voor	allerlei	Oosterse	meditatieve	tradities	en
daaruit	voor	hem	beslissende	zaken	ten	aanzien	van	mediteren	geleerd	heeft,	 is	het	wezenlijk
daarnaast	 uit	 de	 eigen	 christelijke	wortels	 te	 leven.	 Juist	 die	 openheid	 naar	 andere	 spirituele
tradities	 heeft	 hem	 tot	 het	 eigene	 van	 zijn	 christelijke	 traditie	 gebracht	 en	 nooit	 heeft	 hij	 die
verankering	 daarin	 losgelaten.	 Integendeel,	 steeds	meer	 raakte	 hij	 ervan	 overtuigd	 dat	 deze
openheid	en	inclusiviteit	juist	voor	zijn	eigen	moderne	tijd,	die	sinds	de	Verlichting	steeds	verder
van	God	en	spiritualiteit	afdreef,	relevant	en	levensnoodzakelijk	was.

Leesavontuur	in	‘voortgezette	cursus	theologie’
Sicco	Claus	neemt	zijn	 lezer	mee	 in	een	uitermate	boeiend	avontuur	waarin	 je	 te	weten	komt
welke	grote	namen	uit	de	geschiedenis	John	Main	hebben	beïnvloed	en	in	welke	geschriften	hij
dat	heeft	verwerkt,	wat	de	aard	en	het	wezen	van	spiritualiteit	in	het	algemeen,	en	specifiek	in
christelijke	zin	 is	en	hoe	zijn	 theologische	opvattingen	daarin	een	 rol	speelden.	 In	het	 laatste,
vierde,	hoofdstuk	van	70	pagina’s	 vat	Sicco	 tenslotte	de	visie	 van	Charles	Taylors	 ‘A	Secular
Age’	 over	 de	 aard	 van	 de	 	 geestelijke	 toestand	 van	 onze	 geseculariseerde	 cultureel-
maatschappelijke	 situatie	 van	 onze	 Noord-Atlantische	 wereld	 knap	 samen.	 Vooral	 in	 dat
slothoofdstuk	 zaten	 voor	mij	 de	 krenten	 in	 de	 pap	 en	 ik	 laat	 het	 aan	 u,	 lezer,	 om	 dat	 zelf	 te
ontdekken.

Maar	het	grootste	deel	van	zijn	studie,	hoofdstuk	3	in	379	pagina’s,	bespreekt	het	onderwijs	van
John	 Main	 in	 het	 licht	 van	 de	 christelijke	 traditie.	 Dat	 is	 smullen	 voor	 wie	 een	 overzicht	 wil
hebben	 van	 echt	 christelijke	 kernzaken	 van	 zowel	 theologische	 als	 spirituele	 en	 meditatieve
tradities.	Ik	zou	dit	grote	middendeel	willen	typeren	als	een	‘voortgezette	cursus	theologie’.	En
dan	 voortgezet	 in	 die	 zin	 dat	 hier	 dimensies	 van	 het	 christelijk	 geloof	 aan	 de	 orde	 worden
gesteld	 die	 essentieel	 daarvoor	 zijn,	 maar	 tegelijkertijd	 in	 veel	 theologische	 opleidingen
schromelijk	worden	verwaarloosd.	Heel	kort	gezegd,	zit	dat	 in	de	al	genoemde	spirituele,	dus
ervaringsdimensie,	die	heel	vaak	 in	wetenschappelijke	benaderingen	buiten	beschouwing	blijft
om	een	zogenaamde	‘objectiviteit’	te	garanderen.	Door	zijn	hele	studie	heen	laat	Sicco	zien	en
toont	op	wetenschappelijke	wijze	aan	(!)	dat	deze	kritische	distantie	niet	ten	koste	gaat	van	de
essentie	 van	 dat	 christelijke	 geloof.	 Hoewel	 John	 Main	 hoogst	 zelden	 naar	 persoonlijke
spirituele	ervaringen	verwijst,	is	zijn	welsprekende,	eenvoudige	en	niet	te	vergeten	urgente	taal
wel	degelijk	‘ervaringstaal’.

‘Woord	naar	stilte’	belangrijkste	geschrift:	alles	vanuit	het	gebed
Sicco	Claus	 heeft	Mains	 boekje	 ‘Word	 into	 silence’,	 dat	 in	 vertaling	 uitgebracht	 is	 als	 ‘Woord
naar	 stilte’	 en	 uitgegeven	 in	 eigen	 beheer	 door	 de	 WCCM	 Nederland,	 als	 voornaamste
uitgangspunt	 van	 zijn	 reconstructie	 van	Mains	 spirituele	 onderwijs	 genomen.	Het	 is	 bijzonder
hoe	 een	 eenvoudig	 geschreven	 boekje	 van	 iets	meer	 dan	 100	 pagina’s	 zo	 kernachtig	Mains
gedachtengoed	 samenvat.	 Main	 heeft	 zijn	 theologie	 en	 onderwijs	 ontwikkeld	 vanuit	 zijn
gebedservaring,	 toewijding	 tot	 een	 dagelijkse	 praktijk	 van	 mediteren,	 dus	 is	 in	 die	 zin
contemplatief-theologisch	van	aard.	Zo	beoefent	hij	een	 theologie	als	een	 filosofische	reflectie
op	 de	 ervaring	 van	 God	 die	 altijd	 een	 nauw	 verband	met	 gebed	 behoudt.	 Dat	 is	 ook	Mains
ideaal	om	door	te	geven	en	dat	heeft	hij	dan	ook	gedaan	door	een	uiterst	eenvoudige	vorm	van
mantra	 gebedsmeditatie	 te	 ontwikkelen.	 Hij	 is	 ervan	 overtuigd	 dat	 het	 moderne	 christendom
deze	sterke,	uit	de	contemplatie	voortgekomen	theologie	nodig	heeft	om	zo	het	verstand	 in	 te
schakelen	voor	alle	problemen	en	bewegingen	van	het	moderne	bewustzijn.	God	moet	spreken
in	en	door	menselijke	ervaring	die	gegrond	is	in	gebed.	Daarom	verzet	hij	zich	tegen	een	louter
intellectuele	theologie	en	spiritualiteit.	Main	ziet	dan	ook	het	doel	van	alle	theologie	en	eredienst
en	het	leven	zelf	om	ons	te	doen	ontwaken	voor	de	allereerste	werkelijkheid	dat	God	IS	en	dat
zijn	Geest	in	ons	hart	leeft.	

Hoe	kennen	we	God	en	hoe	spreken	we	over	Hem?
Van	 hieruit	 gaat	 Sicco	 Claus	 op	 zoek	 naar	 de	 wijze	 waarop	Main	 kennis	 van	God	meent	 te
krijgen	en	beseft	dat	alle	menselijk	spreken	en	taal	over	God	ontoereikend	is.	Zo	onderzoekt	hij
hoe	Main	het	begrip	 ‘openbaring’	opvat.	 Immers,	onze	natuurlijke	kennis	van	en	spreken	over
God	 zijn	 onvoldoende	 om	 het	 mysterie	 van	 God	 te	 vatten.	 Main	 volgt	 hierin	 de	 klassieke
theologie	door	uit	 te	gaan	van	Gods	openbaring	 in	Christus,	die	de	volledige	belichaming	van
God	op	aarde	is.	Het	begrip	‘mysterie’	gebruikt	hij	in	dit	verband	veel	in	‘Woord	naar	stilte’:	‘We
moeten	volledig	wakker	zijn	voor	het	wonder	en	de	schoonheid	van	ons	wezen	en	dat	houdt	ook
in	dat	we	ons	bewust	moeten	zijn	van	het	mysterie	van	het	persoonlijk	leven	van	Jezus	in	ons
hart’.	De	 religieuze	ervaring	 is	 voor	hem	het	bewustzijn	 van	een	werkelijkheid	waarin	we	ons
met	 God	 verbonden	 weten.	 Hij	 gaat	 zelfs	 zo	 ver	 dat	 hij	 zegt:	 ‘De	 ervaring	 van	 gebed	 is	 de
ervaring	van	het	 in	 volledige	vereniging	komen	met	de	energie	die	het	universum	geschapen
heeft,	en	die	energie	is	liefde,	zoals	God	liefde	is’.		Voor	hem	hebben	alle	mensen	een	opening
naar	 een	 heelheid	 die	 oneindig	 is,	 naar	 God.	 En	 juist	 hierin	 heeft	 de	 meditatie	 zijn	 plek:
‘meditatie	is	precies	de	manier	die	we	moeten	volgen	om	het	bewustzijn	van	ons	hart	en	visie	uit
te	breiden	en	de	deuren	van	onze	waarneming	te	zuiveren’.	Mains	visie	op	openbaring	is	in	het
kort	die	van	de	communicatie	van	de	goddelijke	aanwezigheid,	 in	 feite	dus	een	ervaring,	een
ontmoeting	 met	 de	 Aanwezige.	 Ook	 hierin	 verzet	 hij	 zich	 tegen	 een	 eenzijdige	 intellectuele
opvatting	 van	 openbaring	 alsof	 het	 alleen	 om	 cerebrale	 kennis	 gaat.	 Het	 gaat	 hem	 om	 een
betrokkenheid	van	de	hele	persoon	op	die	ontmoeting	met	de	Aanwezige:	in	werkelijke	zin	een
persoonlijk	delen	in	die	goddelijke	aanwezigheid.

Theologie	en	spirituele	ontwikkeling
Na	 deze	 fundamentele	 uitgangspunten	 loopt	 Sicco	 Claus	 bij	 John	 Main	 de	 theologisch
belangrijkste	onderwerpen	na	over	de	aard	van	de	menselijke	natuur,	het	 ik	en	de	menselijke
situatie,	relaties	en	vervolgens	prachtige	hoofdstukken	over	God,	de	drie-eenheid,	Vader,	Zoon
en	 Geest,	 de	 kerk.	 Steeds	 gaat	 het	 om	 de	 persoonlijke	 relatie	 tot	 een	 liefdevolle	 God	 die
aanwezig	 is	 in	 ons	 hier-en-nu	 in	 een	 presentie	 die	 erop	 wacht	 verwerkelijkt	 te	 worden.	 Zo
bijvoorbeeld	in	zijn	visie	op	de	mens,	die	door	Main	kort	wordt	samengevat:	’Leven	leert	ons
dat	liefhebben	in	wezen	onszelf	verliezen	is	in	de	grotere	werkelijkheid	van	de	ander,	anderen
en	God.	Onthechting	 van	 ik-gerichtheid	 bevrijdt	 ons	 tot	 liefde	 zodat	 we	 niet	meer	 overheerst
worden	door	de	dierlijke	strijd	om	te	overleven.	Dat	vraagt	volledig	menselijk	vertrouwen,		in	de
ander,	anderen	en	God	en	alle	controle	op	te	geven’.
En	 dan	 zijn	 we	 aangekomen	 bij	 de	 spirituele	 ontwikkeling	 van	 die	 mens.	 Main	 vindt	 het
belangrijk	 te	 beseffen	 dat	 die	 plaatsvindt	 binnen	 de	 context	 van	 onze	 sceptische	 moderne
cultuur.	Dáár	zoeken	we	het	leven	van	God	in	alle	situaties	en	mensen	te	herkennen.	Een	hele
serie	kenmerken	van	die	Westerse	cultuur	zoals	Main	daar	 tegenaan	keek	worden	door	Sicco
nagelopen.	Om	maar	te	noemen:	de	snelheid	van	het	leven,	de	grote	mate	van	zelfbewustzijn,
het	 vergeten	 van	 de	 fundamentele	 waarheid	 dat	 we	 in	 wezen	 allen	 met	 God	 één	 zijn,	 de
verslaafdheid	 aan	 uiterlijke	 prikkels	 en	 ‘fun’,	 het	 egocentrisme.	 Voor	 hem	 zijn	 de	 ziektes	 van
onze	 samenleving	 verveling,	 eenzaamheid,	 zelfverwerping.	 Vervolgens	 de	 neigingen	 om	 het
centrum	van	de	wereld	willen	zijn	en	anderen	te	beheersen,	een	obsessie	met	denken	en	een
groot	rationalisme	hebben	ons	verdeeld	en	alles	complex	gemaakt.	We	hebben	het	contact	met
ons	ware	 zelf	 verloren.	 Het	 aangeboren	 verlangen	 naar	 het	 Absolute	wordt	 door	 dit	 alles	 tot
zwijgen	gebracht	en	de	kerken	zijn	niet	voldoende	in	staat	geweest	de	geestelijke	honger	van
de	mensen	te	verzadigen.	Main	ziet	een	samenleving	in	nood	die	een	diepe	transformatie	nodig
heeft	en	gelooft	van	harte	dat	het	christelijk	geloof	en	een	kerk	die	door	de	Geest	wordt	bezield
een	bijdrage	kan	leveren	aan	een	authentieke	wijze	van	leven

Meditatie	als	diep	gebed
En	dan,	op	dit	punt,	op	pagina	277,	is	Sicco	Claus	zo	ver	dat	hij	het	over	meditatie	gaat	hebben,
en	 wel	 doet	 hij	 dat	 vanuit	 de	 vraag	 hóe	 geestelijke	 ontwikkeling	 kan	 gaan	 plaatsvinden.	 In
navolging	van	Eckhart	en	de	anonieme	schrijver	van	‘De	wolk	van	niet-weten’		en	vele	anderen
ziet	Main	meditatie	als	 ‘werk’:	 ‘de	bewuste	 	oriëntatie	op	de	Liefde	van	God	waarin	we	 reeds
geïncorporeerd	 zijn.	 Onze	 pelgrimage	 van	 gebed	 is	 de	 pelgrimage	 van	 ons	 leven	 omdat	 de
betekenis	van	ons	 leven	bestaat	 in	het	uitbreiden	van	onze	openheid	naar	 liefde’.	Meditatie	 is
een	vorm	van	diep	gebed	dat	de	complexiteit	en	de	verdeeldheid	transcendeert	om	de	eenheid
te	herstellen	en	die	te	ervaren.	Main	beveelt	 in	alle	eenvoud	een	mantra-meditatie	aan,	en	zo
wordt	 het	 door	 de	 WCCM	 ook	 gepraktiseerd	 in	 haar	 meditaties:	 ‘ga	 zitten.	 Zit	 heel	 stil	 en
rechtop.	Sluit	je	ogen	lichtjes.	Zit	ontspannen,	maar	alert.	Begin	stil,	inwendig,	een	enkel	woord
te	zeggen.	We	bevelen	de	gebedsuitdrukking	‘maranatha’	aan.	Reciteer	het	als	vier	lettergrepen
van	gelijke	lengte.	Luister	ernaar	terwijl	je	het	zegt,	vriendelijk	maar	aanhoudend.	Denk	niets	en
maak	 je	 geen	 enkele	 voorstelling-	 noch	 spiritueel,	 noch	 anderszins.	 Als	 er	 gedachten	 en
beelden	opkomen,	 zijn	dit	 afleidingen	 ten	 tijde	van	de	meditatie,	dus	blijf	 terugkeren	naar	het
eenvoudig	zeggen	van	het	woord.	Mediteer	elke	morgen	en	avond	tussen	de	twintig	en	dertig
minuten.’

Praktische	aspecten	van	meditatie
Hij	benadrukt	dus	dat	het	 lichaam	en	de	adem	kalm	en	ontspannen	zijn,	dat	er	voor	meditatie
geschikte	tijden	zijn,	dat	de	lichaamshouding	van	belang	is	en	zeker	de	stilheid	van	het	lichaam
en	het	zeggen	van	de	mantra	‘maranatha’.	Sicco	Claus	werkt	al	deze	punten	nauwgezet	uit	 in
een	 50	 pagina’s	 lange	 en	 rijke	 toelichting	 en	 verdieping	 op	 de	 praktijkaspecten	 van	 het
mediteren.	 Een	 schat	 aan	 citaten	 en	 commentaren	 van	 andere	 auteurs	 komt	 langszij:	 de
geschiedenis	 van	 de	 spiritualiteit,	 waarin	 hij	 met	 name	 Cassianus,	 Evagrius	 van	 Pontus
aanhaalt	maar	ook	vele	andere	mystieken,	over	stilte,	afgeleid	worden,	stadia	van	de	geestelijke
weg,	de	mantra.

Doelen	van	spirituele	ontwikkeling
Sicco	Claus	sluit	dit	hoofdstuk	af	met	een	uitvoerige	bespreking	van	de	doelen	van	de	spirituele
ontwikkeling.	Die	 liggen	 in	het	 deelnemen	aan	de	 relatie	 van	de	Zoon	met	de	Vader	door	de
Geest.	Deze	deelname	is	een	vorm	van	kennen	en	liefhebben	en	is	een	onbeperkte	uitbreiding
en	groei	van	bewustzijn.	Vandaar	dat	we	nooit	klaar	zijn	met	verder	doordringen	in	wie	God	voor
ons	is.	Het	nieuwe	van	Main,	zo	concludeert	Sicco,	is	dat	hij	een	buitengewone	nadruk	legt	op
de	intimiteit	van	de	relatie	met	God,	een	non-duale,	maar	tegelijk	ook	niet-identieke,	een	relatie
die	 alleen	 paradoxaal,	 dubbelzinnig	 en	 zelfs	 tegenstrijdig	 uitgedrukt	 kan	 worden.	 Deze
participatie	 in	het	 goddelijk	 leven	kan	ervaren	worden	door	de	praktijk	 van	het	 diepe	mantra-
gebed	in	een	geestelijke	reis	die	uit	twee	stappen	bestaat:	we	moeten	onszelf	voorbereiden	om
ons	 ware	 zelf	 te	 vinden,	 en	 -tegelijkertijd-	 om	 anderen	 en	 de	 Ander	 echt	 te	 ontmoeten.	 Dit
proces	van	zuivering	 is	geen	puur	menselijke	prestatie,	maar	een	werking	van	God	vanaf	het
allereerste	begin.	Openheid	blijft	nodig	voor	onze	geestelijke	reis:	de	openheid	van	liefde.
Dit	was	slechts	een	greep	uit	deze	zowel	wetenschappelijk	rijke	als	geestelijk	verrijkende	studie.
Een	aanrader
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Vanaf	het	moment	dat	mijn	leraar	godsdienst	op	de
middelbare	school	mij	en	andere	leerlingen	eind	jaren
’80	meenam	naar	een	klooster	en	naar	Taizé	heb	ik	iets
met	meditatief	leven.	Niet	dat	ik	daar	altijd	iets	mee
gedaan	heb,	maar	ik	kwam	er	wel	altijd	weer	bij	terug.
In	mijn	vorige	gemeente	heb	ik	enkele	meditatiegroepen
begeleid	en	binnenkort	hoop	ik	daarmee	ook	te	beginnen
in	de	gemeente	waar	ik	nu	woon	en	werk.

Ik	ben	met	veel	plezier	werkzaam	als	gemeentepredikant	en	verbonden	aan	de	Protestantse
Gemeente	te	Winterswijk	in	de	mooie	Achterhoek.	Ik	ben	getrouwd	en	we	hebben	drie
kinderen	in	de	leeftijd	van	13	t/m	18	jaar.	In	mijn	vrije	tijd	ben	ik	graag	buiten,	of	dat	nu
fietsen,	wandelen,	tuinieren	of	meewerken	aan	een	natuurwerkdag	is,	maakt	niet	uit.

Ongeveer	een	half	jaar	geleden	werd	ik	gevraagd	om	mee	te	werken	aan	de	doorstart	van
Vacare.	Vanwege	mijn	eigen	betrokkenheid	bij	meditatief	leven	kon	ik	geen	nee	zeggen.
Samen	met	Erlinde	van	Straten,	ook	nieuw	bij	Vacare,	zetten	wij	ons	in	om	de	website	nieuw
leven	in	te	blazen	en	om	de	nieuwsbrief	te	verzorgen.	Beide	hebben	we	daar	niet	heel	veel
ervaring	mee,	maar	we	krijgen	gelukkig	de	nodige	hulp	van	buiten.	De	resultaten	van	ons
werk	kunt	u	binnenkort	zelf	beoordelen,	suggesties	ter	verbetering	zijn	altijd	welkom.
	

Zielsverlangen
Verlang	jij	naar	God	en	verlang	je	als	vrouw	naar
vrouwen?	Dan	is	deze	dag	er	voor	jou!
Je	bent	welkom	op	een	verdiepings-	en
ontmoetingsdag	op	1	juli	2023	in	hartje	Utrecht.
Een	dag	met	verstillende	werkvormen,	uitwisseling
en	een	meditatief	viermoment.
Wil	je	voor	deze	dag	een	uitnodiging	ontvangen?
Geef	je	naam	en	mailadres	dan	door
voor	1	juni	aan	Conny	van	Lier,	geestelijk	begeleider,
connyvanlier@planet.nl.	Welkom!

	

Vacare,	platform	voor	meditatief	leven

Kerngroep:
Alberte	van	Ess,	Diana	Berendsen,	Jos	de	Heer,	Kick	Bras,
Erlinde	van	Straten,	Freerk	Hovinga,	Rob	Boersma
	

Kopij	voor	de	Nieuwsbrief	en	contact:				vacaremeditatie@gmail.com

					De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	begin	juni,	kopij	inleveren	voor	15	mei	2023.
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Leven	is	pelgrimeren	tot	in	God	(vrij	naar	Sicco	Claus)

Vacaredag	16	september
in	de	Bergkerk	in	Amers-
foort

Christelijke	meditatie	in	interreligieus
perspectief.
Meditatie	is	een	universele	traditie	die
binnen	(bijna)	alle	religies	wordt
beoefend,	en	dus	ook	openingen	biedt
voor	interreligieus	contact	en
uitwisseling.	Dit	statement	maakte	John
Main,	grondlegger	van	de	WCCM
(Worldcommunity	for	Christian
Meditation.	Elke	religie	heeft	eigen
vormen	van	meditatie	om	de	relatie	met
de	levensbron	en	het	geloof	te	verdiepen
én	te	groeien	in	menswording.	

Op	de	komende	Vacaredag	willen	we
verkennen	wat	de	raakvlakken	zijn	en	de
meerwaarde	is	van	meditatieve	vormen
en	tradities	uit	andere	religies	voor
christelijke	meditatie.	In	het	
ochtendprogramma		wordt	zoals	we
gewend	zijn	de	hoofdlezing	gehouden.
Die	zal	gaan	over	de	essentie	van	de
christelijke	meditatie	vanuit	het
perspectief	van	het	bekende	adagium
van	K.H.	Miskotte:	‘de	kern	ziet	wijd’.
Immers,	het	christelijk	perspectief	is	nooit
exclusief,	maar	inclusief,	op	zoek	naar	en
levend	vanuit	de	eenheid	van	al	wat	is	in
Christus

Binnen	Vacare,	als	platvorm	voor
Christelijke	meditatie,	en	de	WCCM,
maar	ook	daarbuiten,	zijn	er
meditatiebegeleiders	die	raakvlakken
zagen	tussen	christelijke	meditatie	en
vormen	van	meditatie	uit	andere
religieuze	stromingen.	Zij	integreerden
deze	en	ontdekten	de	toegevoegde
waarde	aan	de	werkzaamheid	van
Christelijke	meditatie.	Zeven	hiervan,	te
weten	zen,	joodse	meditaties,	yoga,
mindfullness,	chakra’s,	qigong		en	het
mantragebed	worden	in	parallelle
workshops	in	het	middagprogramma
gehouden.	We	vragen	de	inleiders	steeds
te	beginnen	met	te	vertellen	waarin	voor
hen	persoonlijk	het	raakvlak	met	de
christelijke	meditatie	ligt.

In	de	nieuwsbrief	van	juni	zal	het
definitieve	programma	bekend	worden
gemaakt	en	kunt	u	zich	voor	de
vacaredag	opgeven.
Plaats:	Bergkerk,	Dr.	A.	Kuyperlaan
23818	JC	Amersfoort
Kosten:	25	euro	voor	de	hele	dag
inclusief	koffie/thee/melk.	Brood	zelf
meenemen.
Aanmelden	bij:
vacaremeditatie@gmail.com
De	dag	gaat	door	bij	minimaal	60
deelnemers.
	

Boekbespreking	van	Sicco	Claus	door	Jos	de	Heer

Nieuw:	Academy	WCCM
De	WCCM	Academy	is	een	nieuwe	ontwikkeling	in	de	wereldwijde	gemeenschap	van	WCCM.
Het	biedt	een	enorm	potentieel	voor	individuele	deelnemers	maar	ook		verrijking	van	de
community	overal.	Het	is	online,	met	sessies	in	Bonnevaux.
De	Academie	is	een	programma	van	‘studie	en	praktijk’	onder	leiding	van	onze	beste	leraren,
met	persoonlijke	begeleiding,	om	een	vollere	manier	van	contemplatief	leven	te	voeden.	Meer
informatie	is	te	vinden	op	de	website	van	WCCM.
	

Even	voorstellen:	Freerk	Hovinga,	nieuw	lid	van	de	kerngroep

Zielsverlangen

Stilte	retraites	in	Klooster	Huissen	door	Joyce	van	Lakwijk
Klooster	Huissen	(bij	Arnhem)	biedt	hiervoor	een	rustige,	gastvrije	plek	met	een	prettige	ambience.
De	aandachtsvolle	verzorging,	de	regelmaat	van	het	kloosterritme	en	mijn	begeleiding	zorgen	voor
een	veilige	bedding	als	je	tot	jezelf	wilt	komen.
Aard	en	data	retraites:

14-17	apr	Naar	de	stilte	van	je	hart	–	weekendretraite																																																																				
26	-29	mei	Thuiskomen	in	de	stilte	–	weekendretraite																																																																								
10	–	14	juli	Je	bewegen	naar	de	stilte	–	zomerretraite	midweek																																																											
8	–	10	sept	Innerlijke	focus	als	kompas	–	driedaagse	retraite																																																														
15-17	nov	Werken	vanuit	je	stille	bron	–	verdiepingsdagen	voor	geestelijk	verzorgers

Retraites	zijn	geaccrediteerd	door	de	SKGV	(Stichting	Kwaliteitsregister	Geestelijke	Verzorging)
Voor	verdere	informatie	zie	hier	of		email	info@joycelakwijk.nl	of	06-12219897
Aanmelding	via	Klooster	Huissen.
	

Colofon

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	vacaremeditatie@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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